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VERBINDING 
Beeldende kunst is voor mij een middel om me te verhouden tot mijn persoonlijke  
geschiedenis en beleving – tot wat geweest is en wat nu is. 
Voorbij deze eigen unieke beleving, hebben we als mensen allemaal te maken met 
natuur en universele thema’s. In dat raakvlak zoek ik verbinding. 
De mens is vasthoudend - vol herinneringen - en tegelijk verwachtingsvol 
verdergaand. Dat kan raken aan thema’s als verloop van tijd, hechten/onthechten, 
gemis, overgave en transformatie. 
 
TUSSENRUIMTE 
In een complexe, steeds veranderende wereld, is verlangen naar waarachtig contact 
voor mij een belangrijke leidraad. Daar speelt een soort tussenruimte, die ik in beeld 
probeer te verkennen - een belevingsruimte waarin lichaam, verstand en ziel soms 
één moment samenvallen en men zich opgenomen kan voelen in een groter geheel. 
Eigenlijk laat dát zich nauwelijks vastleggen; het gaat misschien meer om het 
ervaren, het bezielen en het vinden van een manier van handelen. 
Veranderingsprocessen fascineren mij. Er speelt altijd meer dan je kunt zien of 
weten. Schuilt daarin ons potentieel om een meer bezielde wereld te creëren? 
 
HANDMATIG WERKEN / TEXTIEL 
Ik begin vaak met afstemmen op wat een bepaalde locatie me geeft – wat daar al is. 
Verinnerlijken en toewijding zijn belangrijk in mijn benadering. Door handmatig te 
werken leg ik diepte en bezieling in mijn werk. Via de materialen en technieken die ik 
kies, wil ik de aandacht overbrengen die aan de kwetsbare vluchtigheid van ons 
bestaan schoonheid en leven geeft. Met naald, schaar, vezels en draad grijp ik 
intuïtief en geconcentreerd in en manipuleer ik materie tot beeld. Transparante lagen 
textiel bijvoorbeeld laten licht door, waardoor de voorstelling in beweging lijkt te 
komen. Ruimtelijkheid - in of rond een werk - verbeeldt voor mij veerkracht.  
 
WAARACHTIG CONTACT 
Waarachtig contact vormt een kans om anders te kunnen kijken. Om onze omgeving, 
het andere en de ander écht te kunnen zien. Een kans om voorbij onze eigen 
grenzen te kunnen tasten in compassie, schoonheid en vitaliteit.  
 


